
 
Nguyễn Công Thuần phụ trách 

 
 Lời Người Phụ Trách: Từ mấy năm sau này, thay vì các thân hữu viết cho ban phụ trách rồi chúng tôi hồi 
âm cho mọi người cùng đọc, bây giờ tất cả chúng ta viết cho nhau. Có thể có những bức thư của một người viết 
cho chỉ một hay vài người, nhưng nội dung có những tin tức có liên hệ đến nhiều người hay tất cả THĐL, có 
những dí dỏm vui vẻ thân tình, và do một cơ duyên nào đó mà chúng tôi nhận hay đọc được, chúng tôi muốn chia 
sẻ với mọi thân hữu. Các thư sẽ được xếp theo thứ tự thời gian. Chúng tôi hân hoan đón chờ các thân hữu đóng 
góp ý kiến. Xin có lời cám ơn. 

Ghi chú: Các thư viết tay sẽ được ghi rõ là "Thư", không ghi gì cả thì là vi thư (email); tên người nhận, nếu 
không ghi rõ, thì chính là "người phụ trách mục này." 

 

4 th.12, 2007  – Vĩnh Tiếu (Columbus, OH):  
… Moa hiện giờ thì nghỉ hưu 80-90%. Thỉnh 

thoảng sở cũ cũng nhờ moa nghiên cứu vài vấn đề 
chuyên môn và nhiều lúc moa từ chối nhưng không 
được. Ngoài ra cũng bận giúp cháu trai trong việc 
học nên cũng bận (bận thật chứ không như NT 
Cảnh!) Còn bà xã moa thì cũng vẫn đi làm. 

… Moa đang chờ khi nào bà xã về hưu và cháu 
trai lên đại học chắc cũng dời kinh đô về tỉnh nào 
ấm hơn và có nhiều sinh hoạt cộng đồng VN hơn 
Columbus cho vui, chứ VN ở đây quá ít nên “nếu 
moa có ra ứng cử Mayor chắc cũng khó trúng cử”! 
Gia đình toa về đó chắc vui hơn chỗ cũ? Ở đó chắc 
có nhiều người VN hơn chỗ cũ chứ? Các cháu con 
của toa chắc đã xong việc học và có gia đình cả 
chứ? Chắc toa và bà xã đã lên chức ông bà và có 
job mới giữ cháu và sẽ không sợ mất job. 
4 th.12, 2007  – Nguyễn Thị Bê (Millersville, MD): 

(Thư gửi NCT) Tôi nhận được tập san THDL 
số 27 “Kỷ niệm 25 năm sinh hoạt” đã gần một tuần 
nay, đọc “gần hết” rồi mới viết mấy hàng này. 
Không có lời nào khác hơn là “Cám ơn tất cả các 
anh chị em đã góp công cho bản tin THDL từ trước 
tới nay.” Những lời khen dù chân thành cũng trở 
nên khách sáo và thiếu thân tình, vì tấm lòng của 
các anh chị em đã vượt lên trên mọi sự khen chê 
nếu có. 

Đọc “Tình thân hữu Điện lực” của HTP, khi 
ông Thầy nhắc lại một vài “kỷ niệm” có tính cách 
lịch sử về chuyện bất đồng ý kiến giữa Ban Giám 
đốc với các Nghiệp đoàn thì có lẽ ký ức của ông 
Thầy chỉ còn những hình ảnh mờ nhạt. Tất nhiên có 
những mâu thuẫn giữa BGĐ, chuyên viên và công 

nhân, về Quyền và Lợi, nhưng hồi đó làm gì có 
Nghiệp đoàn Lao công Điện lực hay Nghiệp đoàn 
Chuyên viên Điện lực. Nhân đây tôi có ý trở lại một 
chút lịch sử về chuyện nghiệp đoàn thuở trước. 

Xưa kia khi Quốc gia Trùng tu Điện lực cuộc 
thành lập thì không có nghiệp đoàn điện lực nào cả. 
Chỉ có một Nghiệp đoàn Công nhân Thủy điện 
trong nội bộ của CEE mà thôi. Cho tới khi Tổng 
nha Điện lực Việt nam ra đời thì mới có thêm một 
nghiệp đoàn nữa là Nghiệp đoàn Công nhân Điện 
lực. Cả hai nghiệp đoàn này đều nằm trong Liên 
hiệp Nghiệp đoàn Sài gòn – Gia định thuộc Tổng 
Liên đoàn Lao công, nhưng không liên quan gì với 
nhau về tổ chức cũng như hoạt động. Lực lượng chủ 
yếu của Nghiệp đoàn Công nhân Thủy điện là công 
nhân của Nhà máy đèn Chợ quán, còn lực lượng 
chánh của Nghiệp đoàn Công nhân Điện lực là 
công nhân và viên chức của Nha Khai thác Địa 
phương (đường Hiền vương cũ), tới năm 1966 thì 
mới có thêm công nhân viên chức của Chương trình 
Nhiệt điện Thủ đức. Chắc anh Thuần chưa quên, 
anh Nguyễn Văn Nghiêm (kế toán viên) là Chủ tịch, 
còn anh Lương Văn Phát là Tổng thư ký của Nghiệp 
đoàn Công nhân Điện lực hồi thời ấy chứ? Bây giờ 
thì cả hai anh Nghiêm và Phát đều đã mất rồi! 

Khoảng năm 1965-66 mới có Phân bộ Chuyên 
viên Điện lực ra đời, thuộc Nghiệp đoàn các 
Chuyên viên Kỹ thuật Việt nam trong hệ thống Tổng 
Liên đoàn Lao công Việt nam. Lực lượng chính của 
Phân bộ Chuyên viên Điện lực là một số kỹ sư, cán 
sự, trong Tổng nha Điện lực Việt nam… Tới 
khoảng 1969-70 thì CEE và SCEE giải thể vì mãn 
hạn độc quyền khai thác điện nước. Bấy giờ người 
ta mới cắt Hệ thống Phát điện Thủ đức nhập vô Nhà 
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đèn Chợ quán mà thành lập Sài gòn Điện lực Công 
ty, rồi sau đó, Tổng nha Điện lực (DLV) mới gồm 
thâu lục quốc biến hình thành Công ty Điện lực Việt 
nam (CDV). Hai Nghiệp đoàn Công nhân Điện lực 
và Công nhân Thủy điện cũng sát nhập thành một tổ 
chức chung là Nghiệp đoàn Công nhân Điện lực 
Việt nam. Riêng Phân bộ Chuyên viên Điện lực thì 
vẫn tồn tại một mình… 

Một lần nữa, xin cám ơn anh và tất cả anh chị 
em trong gia đình THDL đã góp công sức lớn trong 
Bản tin 27, làm ấm lòng những kẻ “tha hương”…  

Thưa chị Bê, Thư chị gửi qua bưu điện 
thành ra tôi đã không có dịp hồi âm cho chị 
với một vài ý kiến và trí nhớ của tôi. Bây giờ 
xin viết ra đây để các thân hữu cùng đọc. 

Thưa chị, Bài viết “Tình thân hữu điện 
lực” của TH HTP, cũng giống như hầu hết các 
bài vở khác trong các bản tin THDL, thường 
viết theo ký ức, trí nhớ, … và chỉ có tính cách 
“tình nghĩa”, nhắc lại những “kỷ niệm”, … 
chứ không phải là những bài biên khảo hay 
nghiên cứu có tính cách khoa học kỹ thuật hay 
tài liệu. Do đó, chuyện mà TH HTP muốn nêu 
ra trong bài viết là cái mâu thuẫn đã xảy ra 
hồi xưa giữa BGĐ và nghiệp đoàn công nhân 
của nhà đèn hay là của các cơ quan điện lực, 
và bây giờ mọi người gặp lại đều vui vẻ là nhờ 
cái “tình thân hữu điện lực.” Đó cũng là mục 
đích của sinh hoạt THDL. Đâu có cần phải nói 
chính xác cơ quan điện lực nào hay nghiệp 
đoàn nào, đâu cần ghi đúng danh xưng của 
mỗi nghiệp đoàn, v.v… Cá nhân tôi, đã từng 
có mặt ở nhiều cơ quan và trụ sở điện lực, 
từng kết giao thân tình với các anh Nghiêm và 
Phát (cả anh Nguyễn Đình Hàng nữa), từng 
sinh hoạt với TH Võ Cổn và nhiều thành viên 
khác của nghiệp đoàn, tới giờ này tôi cũng chỉ 
nhớ tên Nghiệp đoàn Chuyên viên Điện lực 
chứ không nhớ danh xưng “Phân bộ …” 

Mà thôi, chị Bê ơi! Nhớ tên chính xác để 
làm gì?   

11 th.12, 2007  – Nguyễn Văn Rong (Montreal, 
QC, Canada): 

(Thư gửi NCT) … Mấy năm nay vì sức khỏe 
kém thành thử không tham gia cùng thân hữu điện 
lực đi họp như mấy lần trước, thấy mà nhớ các bạn 
quá. Mấy tuần trước đây tôi nhận được cuốn báo 
điện lực số 27, nhận thấy tờ báo năm nay từ hình 
bìa cho đến hình ảnh năm nay in màu rất đẹp, và bài 

vở thiệt phong phú. Tôi có cho mấy ông bạn trong 
Hội người già của tôi đọc họ đều khen mấy ông 
điện lực không phải nhà báo chuyên môn mà trình 
bày tờ báo thật là chu đáo về mọi mặt…  
12 th.12, 2007  – Nguyễn Thị Thảo (Montreal, 
QC, Canada):  

… Mọi người đã nhận được bản tin sớm hơn 
mọi năm, tất cả mọi người kể cả em. Cuốn bản tin 
để trên bàn bureau trước computer, mỗi ngày nhìn 
ngắm trang đầu và trang cuối vì giấy láng và màu 
sắc đẹp, xong rồi lật từng trang đọc từ từ để ngấm 
vào tâm hồn những lời viết của các anh chị Thân 
hữu, sợ đọc nhanh quá thì hết nhanh rồi còn gì để 
đọc nữa! Nhưng cuốn bản tin ai cũng phải đọc đi 
đọc lại ít nhất 3 lần, đọc đi đọc lại trong suốt năm 
2008 để chờ nhận được bản tin số 28 trong cuối 
năm 2008! Mãi đến hôm nay, cuốn bản tin mỗi lần 
dỡ ra đọc, mùi thơm của giấy trắng vẫn còn thơm 
phức, em đưa cuốn bản tin lên úp vào mặt để hít 
ngửi mùi thơm của giấy, để nâng niu cái tình thân 
hữu Điện lực sao mà nồng ấm, thiết tha mà không 
có tình cảm nào thắm thiết bằng tình thân hữu điện 
lực của chúng mình! 

Đã vậy con số thân hữu DLVN ở hải ngoại của 
chúng ta càng ngày càng tăng thêm, mặc dù đã có 
một vài thân hữu đã xa lìa vĩnh viễn, chứng tỏ tình 
thân hữu Điện lực của chúng ta càng ngày càng bền 
vững, và càng ngày thăng tiến với thời gian! Em 
ước mong Thân hữu Điện lực VNHN tồn tại mãi 
mãi cho đến khi nào anh hay chị thân hữu chót ra đi 
vĩnh viễn! … 
13 th.12, 2007  – Nguyễn Công Thuần (Camas, 
WA):  

… Cám ơn cô đã có lời khen bản tin và sinh 
hoạt THDL. Mèo khen mèo dài đuôi! Từ lâu, cô coi 
như nằm trong "ban phụ trách các sinh hoạt 
THDL", cô đừng có "tự khen mình." Chuyện còn 
dài, chúng ta còn nhiều chuyện làm lắm. Đợi khi tôi 
và anh Dzũng ra đi thì cô tiếp tục THDL đấy nhé! 
15 th.12, 2007  – Huỳnh Bá Thế (Ratingen, 
Germany):  

… Xem hình Linh trong BTĐL,tôi rất bùi ngùi 
nhớ hồi đám cưới Linh, Anh Chị, Anh Thanh và tôi 
(không nhớ có Dũng không) đi rước dâu. Thừa dịp 
không ai để ý nó kê tai nói với tôi "nhân viên đi 
đám cưới chef khoái quá." Tôi phản ứng không kịp 
chỉ lầm bầm "cái thằng BK." Nó cười hề hề. Vừa 
lúc Chị vừa trờ tới, nó vội bỏ đi... 
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18 th.12, 2007  – Nguyễn Công Thuần (Camas, 
WA):  

Anh chị Thế thân mến, Tôi lại phải đi mua vé 
số nữa rồi, bữa nay nhận được email của anh chị, 
hỏi thăm và chúc Tết, lại viết tiếng Việt ngon lành. 
Độ này tụi này lu bu quá trời, ... Đã thế, anh Dũng 
và tôi lại còn "bày ra nhiều trò chơi" tốn rất nhiều 
thì giờ và công sức. Tuy nhiên, lứa của mình già 
rồi, làm được chuyện gì vui với nhau thì rán làm 
thôi. … NML đám cưới năm 1970 hay 71 gì đó 
phải không? Tôi không nhớ là có Dũng hay không. 
Chỉ nhớ là làm ở Đơn dương, trong khu cư xá trên 
đồi. NML là Lão Ngoan Đồng mà, … 

PS: Thế ơi, lâu quá mới kêu mày bằng anh, gõ 
ngượng tay quá, 2 ngày mới xong thư này... Mày 
liệu hồn, sang năm bay qua đây, tao sẽ thay "thằng 
BK" "nói vào tai mày" vài điều khác. 
20 th.12, 2007  – Trần Thị Loan Anh 
(Sacramento, CA):  

Anh Dũng kính mến, LA nhận được cuốn bản 
tin THDL số 27 đã vài tuần nay nhưng quá bận rộn 
vì gia đình LA vừa mới dọn nhà, cũng gần đó thôi, 
địa chỉ mới là 7988 Prairie Field Drive, 
Sacramento, CA95829, số điện thoai "vũ như cẩn."   

Đáng lẽ LA viết thư cảm ơn anh và tất cả các 
cô chú anh chị em trong ban biên tập ngay những 
chờ dọn nhà xong thông báo địa chỉ mới luôn. Nay 
LA chân thành xin cảm ơn tất cả quý vị đã cho thân 
hữu chúng ta (trong đó có LA) một món ăn tinh 
thần bổ ích và vui thú. Thật LA không biết nói lời 
gì để tỏ lòng biết ơn và kính phục quý vị đã viết bài 
trong các cuốn bản tin. Cũng nói thêm là tuy LA 
mới gia nhập THDL đây thôi (năm 2007) nhưng 
anh Dũng đã gửi cho từ cuốn số 24 đến 27. LA nghĩ 
là quý vị làm điện lực mà tưởng như nhà văn hay 
nhà thơ vậy, toàn là nhung văn nhân lỗi lạc, nhất là 
chị Hương Cao, ôi sao mà hồn thơ lai láng, càng 
làm càng hay mà lại quá nhiều nữa chứ! 

LA đọc bài "phép lạ đời tôi", hồi ký của anh 
Trọng Dũng cũng thật là lâm ly bi đát nhưng có 
phép màu nhiệm kỳ diệu đã cứu giúp gia đình anh 
cùng một số người sống sót trong chiếc thuyền ngày 
ấy, những điều kỳ diệu nhất là gia đình anh, vì cả 
gia đình 5 người đều được vẹn toàn để hôm nay 
đang định cư trên mảnh đất tự do nảy. À mà sau đó 
gia đình anh đi bằng cách nào mà sum họp đầy đủ ở 
đây như hiện nay? Như vậy là gia đình anh đã tốt 
phước lắm và khéo tu nữa! LA cũng có một số bạn 
bè làm chung, đi vượt biên cả gia đình rồi mất tích 

luôn hết cả, hoặc chết dưới biển, một phần còn lại 
trở về bị tù đày, hoặc đến nơi rồi còn bị kéo ra chìm 
tàu và chết nữa. Riêng LA thì cũng nhiều lận đận 
còn đi tìm đường cứu nước từ năm 80, nhưng cái số 
không đi được bằng thuyền, sau cùng phải bấm 
bụng gửi hai đứa con trai đi hai ngả với người nhà, 
và cũng nhiều lần vào tù ra khám, mãi đến năm 87 
mới đi được, và năm 2005 thì con bảo lãnh qua đây 
đến nay. 

LA cũng xin cảm ơn anh chị Tiên - Hòa đã cho 
quá giang xe đi họp mặt THDL Bắc Cali hồi đầu 
năm để gặp được các anh chị em tại nhà anh chị 
Thụy thật vui, nhưng rất tiếc là không gặp được ai 
quen biết cũ cả, chắc phần vì LA tuy lớn tuổi nhưng 
đi làm trễ, đến 26 tuổi mới đi làm ở Điện lực vào 
đầu năm 1973, lúc đó LA vào DL phải thi mà Sếp 
Hồ Văn Phong là Giám đốc và Phạm Huy Thịnh là 
phó ra bài thi và làm giám thị nên gọi hai vị là thầy 
cho đến bây giờ. Vào làm tại 72 Hai bà Trưng với 
công việc là Tồn thu 72, vì công việc không thường 
xuyên nên chỉ mang mã số phù động, rồi sau đó 
chuyển sang 12 Hồng thập tự, khi xong việc thì 
chuyển qua Nha Thương vụ, số 4 Nguyễn Siêu, 
được ít lâu thì VC vào và bị chuyển qua lập lộ trình, 
xong phần lộ trình thì chuyển xuống phòng Thu 
ngân 12 Thi Sách, sếp là Nguyễn Mậu Bàng, rồi lại 
đổi qua 12 Hồng thập tự làm phòng Thu ngân, sếp 
là cán bộ tập kết về một thời gian, rồi lại ông 
Nguyễn Mậu Bàng là trưởng phòng và ông Nguyễn 
Văn Đĩnh là phó phòng, sau đó lại chuyển về 12 Thi 
Sách cho đến ngày về hưu năm 2003. LA chỉ làm ở 
văn phòng và ít đi giao lưu đây đó nên ít biết ai 
nhiều cũng như ít ai biết LA vậy. Nhưng nay xa quê 
hương được giao lưu với các cô chú anh chị em 
trong THDL là vui và hạnh phúc lắm rồi… 
21 th.12, 2007  – Nguyễn Trọng Dzũng 
(Livermore, CA): 

Chị Loan Anh ơi, Cảm ơn chị đã quá khen. 
Các anh các chị nhận bản tin, đọc thấy vui là một 
phần thưởng cho chúng tôi, không còn lời nào đáng 
khích lệ hơn nữa. Chị mới tham gia sinh hoạt, mới 
chỉ gặp một số thân hữu vùng Vịnh. Năm tới Đại 
hội họp mặt được tổ chức tại vùng này, chị đến dự 
sẽ có cơ hội gặp được rất đông, và chắc sẽ có những 
thân hữu mà chị đã từng làm việc chung. Nhưng rồi 
chị sẽ thấy là giữa THDL VN Hải ngoại, dù trước 
kia không làm chung, chưa quen biết, nhưng tình 
cảm vẫn gắn bó không khác gì. 

Ngoài bản tin, THĐL còn có 1 email group là 
nơi mà mọi người thường trao đổi với nhau những 
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câu chuyện thường nhật. Hàng năm anh Thuần vẫn 
trích một số email từ đó, đưa vào mục "Tạp ghi 
Email" trong bản tin. Nếu chị quen với internet 
surfing, muốn theo dõi các sinh hoạt email đó, chị 
có thể ghi danh trực tiếp bắng cách gửi email về địa 
chỉ thdl-subscribe@ yahoogroups.com , hoặc cho 
chúng tôi biết, anh Thuần sẽ hướng dẫn và làm thủ 
tục ghi danh cho chị. Bài vở trong bản tin được viết 
trong tinh thần "thân hữu viết cho thân hữu đọc" 
nên chị cảm thấy gần gũi, thấy hay. Cũng với tinh 
thần đó, nếu chị viết, tôi tin là người khác đọc cũng 
sẽ thấy hay như ai vậy. Chúng ta đâu có viết trên 
bản tin để được gọi là nhà văn nhà thơ đâu. Mong 
sẽ được đọc bài của chị… 
31 th.12, 2007  – Nguyễn Thị Hồng Hải (Vienna, 
VA): Chúc năm mới và rề rà vài chuyện 

(Vi thư gửi NTD) … Tôi đã nhận được bản tin 
THDL số 27 và đọc một lèo nguyên đêm gần hết. 
Rất cảm ơn và thật là thích thú, không biết diễn tả 
thế nào hơn... 

Tôi thích nhất là đọc lại những tập san cũ, đầy 
những kỷ niệm, nhất là bài của chị Hoàng Đại Bá - 
anh đã mất rất sớm - trên đường di tản với any 
mean possible, để cuối cùng đến bến bờ toại 
nguyện, và nói lên được nỗi gian truân của mình để 
lo cho đàn con. Hai vợ chồng cùng thân và đồng 
thời là neighbor ở quê nhà. Thật chông gai và can 
đảm, và đã đạt được. Và tôi đã khóc rất nhiều, vì 
vừa mới qua Mỹ, được anh Thuần gửi cho vài số 
báo cũ, đã đọc ngay được bài đó. 

Tôi hứa sẽ tìm gặp lại chị HĐ Bá, nhưng đời 
sống ở Mỹ này làm cho tôi chạy theo có cờ, vì 
không muốn thua thiệt chút nào. Nay đã về hưu 
được rồi, có chút rảnh rang rồi. Nếu các anh có thể 
giúp tìm dùm tôi phone của chị HĐ Bá, thì ơn này 
không kể siết được… 
31 th.12, 2007  – Nguyễn Trọng Dzũng 
(Livermore, CA): Chúc năm mới và rề rà vài 
chuyện 

Chào chị Hải, … Về đề nghị của chị trong 
email, viết không có dấu nên tôi hiểu không được rõ 
ý. Nếu có thể xin chị viết lại rõ hơn, … 

Tuy nhiên tôi cũng đoán thử : phải chăng chị 
muốn có địa chỉ, số phone và email của tất cả thân 
hữu trên Bản tin Online (internet). Nếu đó là ý 
trong đề nghị của chị, tôi xin trả lời như sau :  
Internet là public domain, ai vào cũng được. 
Nếu đưa danh sách với các personal data như trên 
lên Bản Tin Online, mọi người trên toàn thế 

giới, bất kể là thân hữu hay không thân hữu, đều có 
thể vào đó lấy ra. Như thế chúng tôi e rằng privacy 
của thân hữu đã bị vi phạm. Thử tưởng tượng một 
công ty quảng cáo, bỏ bạc ngàn để mua tin tức, mà 
nay họ vào Bản Tin Online được cho không (free) 
địa chỉ, phone và email của hơn 500 thân hữu thì 
còn gì bằng. 

Có những chuyện thoạt nhìn từ góc cạnh cá 
nhân thấy thật là đơn giản, nhưng áp dụng cho số 
đông, phải cân nhắc nhiếu yếu tố, đôi khi rất phức 
tạp. Như các cụ ta thường nói "Ở sao cho vừa lòng 
người". Từ quan điểm đó mà có vài thân hữu tưởng 
là mình bị phân biệt đối xử. Cái không 
đúng ở đây theo tôi là giữa thân hữu chúng ta với 
nhau, có gì chưa rõ hay có gì bất ưng, hãy thẳng 
thắn và thành thật nói với nhau. Chứ đừng để bụng 
buồn phiền hoặc diễn đạt sai lạc rồi rỉ tai than phiền 
với người không có trách nhiệm. Bằng 2 yếu tố 
thành thật và thẳng thắn, tôi nghĩ chuyện gì cũng 
giải quyết vui vẻ êm đẹp được hết… 

Vế địa chỉ của bà Hoàng Đại Bá, chị có thể tìm 
thấy trong Bản tin, chị tìm theo nhũ danh của bà 
ấy, nếu tôi không nhầm, là Trương Lệ Chi. 
2 th.1, 2008 – Nguyễn Thị Hồng Hải (Vienna, VA) 
:  
     (Thư gửi NV Dậu) … Sang năm số 28 tôi xin tự 
đọc trong mạng (on-line) để các anh bớt một người 
(one less) cho việc in ấn, phát hành, nếu các anh 
chuẩn bị đưa vào on-line được sang năm. 
6 th.1, 2008 – Nguyễn Thu Hoa (Dallas, TX) : Bão 
ở Bắc Cali 
     Được biết Bắc Cali đã bị bão lớn hoành hành từ 
hôm thứ năm đã làm mất điện nhiều vùng trong 
nhiều ngày qua và đã có hàng triệu người phải sống 
trong bóng tối và trong thời tiết khắc nghiệt của 
mưa gió và tuyết. Xin cho tôi gửi lời thăm hỏi và 
kính chúc sức khỏe, an toàn và sớm ổn định cuộc 
sống  đến các Anh Chị ở Bắc Cali: Livermore, San 
Jose, Sacramento...  
6 th.1, 2008 – Nguyễn Giụ Hùng (San Jose, CA) : 
Bão ở Bắc Cali 

Thân gửi chị Thu Hoa, Cảm ơn chị Thu Hoa 
đã có lời hỏi thăm anh em THDL vùng Bắc Cali 
trong đó có San Jose. Thưa chị, riêng vùng San 
Jose, nơi chúng tôi đang ở, thì tình hình "chiến sự" 
vẫn bình yên. Ba cơn bão lớn đã không đi qua"nhà 
tôi" như đài dự báo khí tượng đã nhắc nhở ngày 
đêm trong vài ngày trước. 
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Sáng nầy tỉnh dậy, tôi đang ngồi trong phòng 
đọc sách, nhìn qua cửa sổ để hưởng cái cảnh thanh 
bình của một buổi sáng mùa đông với cơn mưa bụi 
lất phất nhè nhẹ bay bay. Vâng, mưa bụi chứ không 
phải mưa phùn chị Hoa ạ. Nhìn cây cối qua cơn 
mưa bụi thì đẹp lắm, nó cứ như lung linh huyền ảo 
dưới cái ánh sáng nửa đục nửa trong do sự pha trộn 
của bầu trời xam xám, cọng với một chút ánh nắng 
từ sau dẫy núi xa xa hắt lên. Những cây hoa hồng 
sau vườn nhà tôi vẫn hớn hở tươi vui, cây mận bên 
hông nhà, với những cành cây trụi lá, chạy dài dọc 
theo những cành cây ấy, những hạt mưa tròn lóng 
lánh như những chuỗi hạt kim cương vắt lên. Chỉ có 
một điều là những cây bưởi "Ta" hay "Tầu" thì 
những quả bưởi vàng đã bị rụng rất nhiều, nằm rải 
rác trong sân, những cây bưởi "Mỹ" thì quả bưởi 
vẫn lủng lẳng, tòn teng trên cây. Cái gì không quý 
thì nó lại thường sống mạnh chị nhỉ. Cây trà hoa nữ 
bên cửa sổ vẫn chưa tỉnh ngủ đứng im lìm. 

Vâng, tôi biết miền Bắc Cali có nhiều nơi bị 
tàn phá mạnh lắm bởi ba cơn bão ấy, nhưng riêng 
tôi thì tôi vẫn điềm nhiên nhìn “nhà bên cạnh bị 
cháy” chị ạ. Cười. Nói đùa với chị thôi, tôi cũng 
mượn lời theo chị Thu Hoa, gửi lời hỏi thăm đến 
những anh chị thân hữu ở những nơi khác (miền 
Bắc Cali) ra sao xin cho biết theo đúng tinh thần 
"Bán họ hàng xa mua láng giềng gần." 

Một lần nữa cám ơn lời hỏi thăm của chị Thu 
Hoa và xin có lời hỏi thăm những anh chị sống tại 
vùng Bắc Cali mà không may cơn bão đã đi qua… 
6 th.1, 2008 – Nguyễn Trọng Dzũng (Livermore, 
CA) : Bão ở Bắc Cali 

… Anh Hùng ơi, tôi ghen tị với anh đấy. Lâu 
nay bao giờ "dũng" cũng đi với "hùng" để thành 
"hùng dũng." Thế mà mấy ngày vừa qua, trong lúc 
anh "nhìn cuối tuần qua đi" (nhái theo bài hát "nhìn 
những mùa thu đi") với một tâm hồn thi sĩ, có mưa 
bụi bay ngang cửa sổ, có nhánh hồng lung linh giọt 
mưa thì tôi, ở cách anh 30 miles, phải bỏ nhà di tản 
chiến thuật. Lý do : nhà tôi bị cúp điện suốt từ trưa 
thứ Sáu, mãi đến sáng nay mới có lại. Tôi đã phải 
trải qua đêm thứ Sáu nằm ngủ co ro với 3, 4 lớp 
quần áo. Và đêm qua thứ Bảy phải bỏ nhà, "di tản 
chiến thuật." Tuy vậy chuyện cúp điện cũng đem lại 
một kết quả tốt. Ấy là nhờ thế tôi mới chịu ngồi dọn 
dẹp lại phòng ốc, một công việc tôi "định" làm từ 
lâu mà "định vẫn hoàn định"…  

Nghe nói sau khi hoành hành vùng Bắc, bão đã 
di chuyển xuống miền Nam. Xin chúc các thân hữu 

Nam Cali không ai gặp cảnh như tôi trong 2 ngày 
vừa qua…  
7 th.1, 2008 – Đỗ Thị Như Mai (Houston, TX) : 
Bão ở Bắc Cali 

Nghe chuyện của các anh viết, cứ như đọc tiểu 
thuyết vậy. Các anh chị bây giờ biến thành văn sĩ, 
thi sĩ hết cả. Anh Hùng thì viết rất thơ mộng. Còn 
anh Dũng, tuy tả cảnh "di tản", mà nghe cũng cứ 
như là "ơi ta (không) buồn ta đi lang thang, bởi vì 
đâu?" Welcome anh chị nhập vào "làng di tản bão 
lụt" của chúng tôi ở Texas! Tuy vậy, thử một lần 
cho vui thôi nhé, chứ cứ "repeat" như chúng tôi 
dưới này thì chán lắm đấy! Chúc tất cả các anh chị 
một năm 2008 "không di tản"… 
16 th.1, 2008 – Bà Cung Tất Cường (Sài gòn, Việt 
nam) :  

(Thư gửi NCT) … Cô đã nhận được quà của 
Th. và các anh chị gởi cho cô do anh Ng. đem đến. 
Cô rất xúc động vì Thầy đã qua đời mà Th. và các 
anh chị còn nhớ nghĩ đến cô. Cô cám ơn trước tấm 
chân tình của Th. và các anh chị… 
30 th.1, 2008  – Đặng Trung Ngôn (Nam Cali, 
CA):  

… Cảm ơn anh đã cho tôi có cơ hội đọc những 
sinh hoạt của THDL từ vài năm nay. Tôi đước "kết 
nạp" vào diễn đàn THDL qua sự giới thiệu của anh 
Trần Thái Lợi (Australia) vì khi xưa tôi và Lợi làm 
việc cho ông PTGD Lê Khắc Huề trong Khối Kế 
Hoạch, nhưng tôi không ở đó lâu và không quen 
biết nhiều người. Thế nào chăng nữa thì tôi cũng 
từng là "thợ điện" của "nhà đèn" và vô cùng cảm ơn 
anh cho tôi làm thân hữu…   
23 th.2, 2008  – Trần Thị Loan Anh (Sacramento, 
CA):  

Loan Anh rất dốt vi tính và Anh văn, chỉ biết 
gõ thôi chứ không bỏ dấu được, mong quý vị thông 
cảm và chỉ dạy giùm cho, xin chân thành cảm ơn 
trước… Hôm nay LA rất hân hạnh được vào 
yahoogroup THDL để được xem tin tức và thơ văn 
của quý vị cũng như được giao lưu với THDL trên 
khắp các nước . Nhưng khổ một nỗi là không biết 
làm sao để đọc được khi thư bị những hình vuông, 
mặc dù LA cũng vào "View, Encoding" và đổi mà 
vẫn không hết ô vuông nên đọc rất khó chịu, nhờ 
quý vị chỉ cho cách, xin cảm ơn nhiều. 

Nhân đây Loan Anh kính thăm Thầy Phong và 
Thầy Thịnh cùng toàn thể gia quyến hai thầy, kính 
chúc hai thầy cùng gia quyến một năm An Khang 
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Thịnh Vượng. Hôm tết âm lịch, LA có phone cho 
Ông Phong mấy lần nhưng không gặp được, không 
biết thầy có đổi số phone hay địa chỉ gì không? Còn 
Ông Thịnh thì (hình như đầu năm 2006) LA đã nhờ 
cô Huỳnh Hồng đưa đến phòng mạch nhà của thầy 
ở San Jose mà không gặp được, rất tiếc, sau đó có 
nói chuyện qua phone mấy lần với thầy. Thỉnh 
thoảng LA liên lạc với Hh Hồng và hỏi thăm về 
thầy nhưng nghe nói thầy đã đổi về Canada rồi, thế 
là thôi, vẫn chưa gặp được thầy.   

Hy vọng gặp được thầy Phong, thầy Thinh và 
các anh chị em quen biết cũ cũng như chưa biết 
trong dịp họp mặt THDL năm 2008 sắp tới… 
6 th.3, 2008  – Lữ Châu Hùng (Burke, VA): Thư 
của TH TT Loan Anh 

Xin chào mừng chị Loan Anh tìm lại được anh 
chị em Điện lực. Tôi là Lữ Châu Hùng làm ở Trung 
tâm Điện toán, 4 Nguyễn Siêu khi xưa. Nghe chị 
nói chị làm về "Tồn thâu" với những anh HV 
Phong, PH Thịnh và NM Bàng, cho nên tôi xin 
thăm Chị và gia quyến đặng mạnh, vì khi xưa tôi 
chuyên trị môn tồn thâu Sài gòn và Địa phương ở 
TTDT. 

Tôi cùng mấy anh em khác ở TTDT đã làm 
công tác chuyển hệ thống tồn thâuu vào Điện toán. 
Tôi nhớ khi xưa tôi thường làm việc với Bà Lan 
(phòng Kế toán khách hàng). Không biết Chị có 
làm chung với Bà Lan? Có khi nào Chị qua TTDT 
chúng tôi không? Sau 1975 hình như Phạm Bảo 
Thiên làm Nha Thương vụ, sau đó qua Sở Điện kế. 
Phạm Bảo Thiên bây giờ không biết ở đâu, đã rời 
Việt nam… 
12 th.3, 2008  – Nguyễn Thị Bê (Millersville, MD): 

(Thư gửi NCT) … Bốn người trong bức ảnh 
“Đố vui để … chọc” có lẽ đối với “người biết quá 
nhiều” như anh không phải là xa lạ. Chỉ vì thời gian 
30-40 năm đã thay đổi tất cả. Họ đều có tên trên 
danh sách THDL và đều có nhận bản tin hàng 
năm… Tuy vậy, khi tôi liên lạc hỏi ý thì không ai 
chịu tiết lộ, thành ra tôi không trái lời! … 
21 th.3, 2008  – Nguyễn Duy Thu Lương (Sài gòn, 
Việt nam): 

(Thư gửi NCT) Chúng tôi vừa mới nhận được 
thiệp của anh đề ngày … Xin cám ơn và chúng tôi 
rất cảm động về những ý tứ đầy tình cảm trong mấy 
dòng chữ của anh… Dạo này tôi yếu sức nhiều lắm: 
mệt mỏi liên miên, tai ù điếc, hai chân tê yếu, khó 
đi lại, nên đã 6 tháng nay không đi ra ngoài được… 
May mắn là còn đọc sách được (thú vui duy nhất 

còn lại), và chưa thấy đời bi quan, mặc dù cũng 
đang chuẩn bị cho sự ra đi, mong sao cho yên lành 
… vui vẻ. 

Có hơi buồn là các bạn 
cùng lứa chẳng còn ai 
nhiều. Và những ai còn lại 
cũng tình trạng như tôi, yếu 
ớt, bệnh hoạn. Chỉ có thể 
hỏi thăm nhau qua điện 
thoại. Thỉnh thoảng có vài 
anh em nhỏ tuổi hơn (lối 80, 
hay 75, 77 …) đến thăm, 
nói chuyện rất vui và thoải 
mái lắm. 

Trong các thầy hồi đó, 
có thầy Nguyễn Khắc 

Nhẫn, hiện còn sống ở Pháp, tôi có được gặp lại 
năm 1996 khi chúng tôi sang Pháp thăm chú em, 
trước khi xin được chiếu khán sang Mỹ thăm các 
cháu, vì dạo đó xin chiếu khán từ Sài gòn rất mực 
khó khăn.  

GS NDT Lương (2002) 

 
Nét chữ của GS Nguyễn Duy Thu Lương - 88 tuổi 

Năm nay tôi đã 88 tuổi, hiện có 3 con đang 
sống ở Mỹ … Một phần vì sức yếu tôi không đi đâu 
được nữa, và một phần vì đời sống ở Mỹ khó khăn, 
nên các cháu phải thay phiên nhau thỉnh thoảng về 
thăm chúng tôi. Các anh em sinh viên cũ (chỉ các 
khóa trước 75 mà thôi) thỉnh thoảng cũng ghé thăm 
chúng tôi. Nay gọi là “Khoa Điện” của trường Đại 
học Bách khoa TP HCM…    
28 th.6, 2008  – Nguyễn Ngọc Lợi [Nguyễn Thị 
Hà] (Miami, FL): 

(Thư gửi NCT) … Rất mong muốn được đi họp 
mặt THDL một lần nhưng chúng tôi chưa bao giờ 
có cơ hội, hy vọng trong những năm tới chúng tôi 
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sẽ cố gắng sắp xếp để được hội ngộ cùng các thầy 
và bạn bè cũ…  
5 th.7, 2008 –  Mai Xuân Thành (Perth, WA., Aus) 
:  

… Tôi vẫn thường vào trang web mới của 
THDLVNHN, thật là một nỗ lực đáng trân quí. Tôi 
tiếc là không có khả năng về computer để tiếp tay 
với quí anh. Tôi có một anh bạn thân cũng đang 
sống ở Perth, cùng một thành phố với tôi, anh 
TMN, một thân hữu điện lực. Tôi biết anh ấy rất 
giỏi về computer (một chuyên viên thượng thặng) 
và mới nghỉ hưu. Tôi nghĩ anh N. có thể giúp các 
anh vì bây giờ đã rảnh rang. Ở thành phố nhỏ này ít 
bạn bè, chúng tôi vẫn thường gặp nhau, tôi muốn đề 
cập vụ tiếp tay với trang web THĐL nhưng cũng 
ngại mở lời. Anh N. cũng hâm mộ văn nghệ, báo 
chí lắm. Anh N. và anh ĐK Quan (ở Sydney, đã 
mất) là hai người bạn thường chuyển lại cho tôi các 
bản tin sau khi đọc xong trước khi tôi được gởi tặng 
báo từ quí anh... 
7 th.7, 2008 –  Nguyễn Công Thuần (Camas, WA, 
USA) :  

Anh Thành thân, Cám ơn anh đã gửi cho một 
bài viết thật thích hợp và xuất sắc cho bản tin 
THDL. Chắc chắn bài viết … này sẽ đi trong bản 
tin THDL số 28 sắp tới, anh dành riêng cho bản tin 
THDL đấy nhé, nghĩa là không được gửi cho các 
chỗ hay người nào khác, cho đến khi bản tin THDL 
28 phát hành. 

Mấy năm nay tụi tôi cũng muốn đưa bản tin 
THDL lên web, và chấm dứt việc ấn loát rồi phân 
phối rất tốn kém, tốn tiền bạc, tốn quá nhiều thì giờ 
và công sức của một vài anh em, vì anh em THDL 
càng ngày càng ... già! Nhưng ... lại nhưng, có 
nhiều người không muốn ngưng ấn loát tờ bản tin vì 
họ thích cầm "tờ báo" trên tay và đọc bất cứ ở đâu 
và lúc nào. Do đó mà tụi tôi vẫn cố gắng để thu xếp 
tiếp tục thực hiện việc in và gửi bưu điện. 

… Tôi còn nhớ, cỡ 15-20 năm trước, khi anh 
NS Chính ở San Jose cho tôi biết địa chỉ của anh 
TMN ở Perth, tôi đã gửi ngay bản tin THDL qua 
cho anh N., cùng với lời kêu gọi liên lạc và tham 
gia sinh hoạt THDL. Nhưng chắc là anh N. quá bận 
rộn với đời sống và gia đình, cho nên trong 15-20 
năm nay, anh N. chưa hề liên lạc hay hồi âm ban 
phụ trách chúng tôi một lần nào… 
7 th.8, 2008 –  Nguyễn Tấn Đạt (Sydney, NSW, 
Aus) :  

(Thư gửi NCT) … Cuốn THDL năm rồi đến 
trong lúc tôi đang nằm dưỡng sức và tập dượt đi 
đứng co dãn sau khi mổ thay khớp đầu gối bên trái, 
vì vậy mà tôi đọc rất nhanh và cũng đi một phần 
đau nhức. Tôi bị đau nặng lúc 15 tuổi và đầu gối 
trái của tôi bị biến dạng từ đó, không cong vào 
được.Thời gian qua nó đau nhiều hơn lúc còn trẻ, 
nên tôi chấp nhận giải phẫu để thay khớp. Ngay sau 
khi được thay phải tập đi và ép cong vào liên tục 
hàng ngày nên nó tiếp tục sưng và đau nhức kéo dài 
mấy tháng. Nay đã được 8 tháng và đã ổn tuy nhiên 
chỉ cong vào được chừng 70 độ thôi… 
31 th.8, 2008 –  Tân Trung Cang (New Orleans, 
LA) :  Bão Gustav đến Louisiana 

… Gia đình chúng tôi đã đến Houston và hi 
vọng sẽ an toàn khi Gustav hurricane đến Louisiana 
vào ngày mai. Về tài sản thì chỉ cầu mong ơn trên 
bảo vệ. 
9 th.9, 2008 –  Nguyễn Trọng Dzũng (Livermore, 
CA) :  Bão Gustav đến Louisiana 

Hello anh Cang, Tôi vừa trở về nhà sau thời 
gian tổ chức họp mặt THĐL-VNHN. Mấy ngày 
ngồi trên cruise không có email liên lạc. Nay hỏi 
thăm anh và gia đình đã hồi cư chưa? Tình trạng 
thiệt hại thế nào ? Công việc làm có trở ngại gì 
không ? Cầu mong anh chị và gia đình được bình 
an, may mắn. 
9 th.9, 2008 –  Tân Trung Cang (New Orleans, 
LA) :  Bão Gustav đến Louisiana 

… Rất tiếc không tham dự được buổi họp mặt 
THDL. 

Gia đình chúng tôi bình an. Rất may, nhà cửa 
vẹn toàn - bị mất điện vài hôm, ngoài ra không bị 
thiệt hại gì hết. Tôi đã đi làm lại ngày Sep. 4 - công 
việc phục hồi điện thật là bận rộn, chúng tôi phải 
làm luôn ngày thứ bẩy, chúa nhựt. Dân chúng đã 
hồi cư từ Sep. 4. Hiện tại điện đã có khá đầy đủ - 
trường học, shopping, bịnh viện đều tái hoạt động 
từ hôm thứ hai. 
10 th.9, 2008 –  Lê Minh Xuân Đào (Nam Cali, 
CA) : 

(Thư gửi NCT) … Rất lâu không liên lạc với 
anh vì suốt thời gian qua tôi quá là bận rộn. Vì tôi 
và mẹ tôi đã chuyển về Nam Cali ở, giã từ những 
tháng lạnh lẽo và tuyết giá mùa đông ở Milwaukee, 
Wisconsin…  
12 th.9, 2008 –  Nguyễn Trọng Dzũng (Livermore, 
CA) :  Sau Gustav bây giờ là Ike 
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Thân hữu Tân Trung Cang ở Louisianna sau 
khi di tản vì bão Gustav, nay đã trở về nhà bình an 
vô sự. Nay đến lượt Ike và Texas, hình như 
Houston không phải di tản. Xin cầu chúc tất cả gia 
đình thân hữu cư ngụ trong vùng ảnh hưởng của Ike 
được mọi sự may mắn.  

Không biết trong âm nhạc Mỹ có bài hát nào 
có câu: "Trời hành cơn lụt mỗi năm" để tả về vùng 
đất phía Nam Hợp Chủng Quốc này. Dẫu sao dân 
cư ở đó cũng không đến nỗi "Mùa đông thiếu áo, hè 
thời thiếu ăn" như đồng bào chúng ta ở quê hương 
miền Trung. Giờ đây câu hát trong bài "Tiếng Sông 
Hương" đó không chỉ áp dụng cho miền Trung, mà 
đã trở thành câu than của toàn dân ở cả 3 miền Bắc 
Trung Nam VN!!!  
12 th.9, 2008 –  Bùi Thọ Tiếng (Houston, TX) :  
Bão Ike

Tối nay chàng bão IKE sẽ đổ vào Galveston và 
sẽ lướt qua thăm Houston, một số đông THDL tại 
Houston sẽ ở lại tử thủ, trong số đó có gia đình 
chúng tôi, những gia đình dưới khu 45 South 
(đường đi ra biển Galveston) phải di tản gồm có 
gia đình TH Lữ Phúc Bá, TH Trần Ngọc Minh, hai 
gia đình TH LPBá và TN Minh đã di tản. Khu nhà 
của TH Nguyễn Xuân Mỹ, Đoàn Thị Phương Nam, 
Lâm Quan Tới không buộc phải di tản nhưng 
muốn an toàn nên gia đình TH NX Mỹ cũng đã đi 
lánh nạn. 

Mong rằng chàng Ike giơ tay thật cao nhưng 
đánh thật nhẹ với cư dân Texas vì còn nể đương 
kim Tổng thống Bush, hãy chờ xem khuya nay hay 
rạng sáng ngày mai sẽ tin các anh hay. 

Thà rằng bất thình lình động đất còn hơn báo 
trước giờ tử điểm của bão tới với mình làm náo 
động để mất ăn mất ngủ phải không các anh chị? 

Các anh chị xem hình đính kèm tôi đang đóng 
gỗ che cửa kính để tử thủ với thằng Ike. 

 

17 th.9, 2008 – Trần Trung Tính (San Diego, CA) 
: Thế sự thăng trầm trong khoảng thời gian qua của 
năm 2008 

… Nay thời buổi điện toán toàn cầu ai cũng lên 
mạng lên lưới gởi tin tức chớp nhoáng là có ngay 
còn tôi lại quá u mê cù là quá không theo nổi xã hội 
văn minh ngày nay mà lại chữ nghĩa đã lu bu, 
không có một tí gì có thể gọi là văn chương chữ 
nghĩa như các anh các chị văn hoa tao đàn mở 
miệng cầm bút (gõ máy) là văn tuôn lai láng ý tứ 
tràn trề…  

Bản thân tôi đã là loại ham vui nên khi gặp lại 
các bạn trong ngày đại hội vừa qua bị các bạn xúi 
dại thúc bách sao êm ru như thời gian qua, bộ gần 
chết rồi sao mà im re vậy hãy cố gắng tâm sự hay 
viết bậy bạ kiểu bần dân như xưa đi cho các bạn 
cười chơi cho vui… Thế là tôi đổi ngay thành họ 
hứa … Như nhãn tiền ở xứ Cà mau San Diego của 
bọn tôi nay còn mấy gia đình THDL cổ điển mà nay 
người còn kẻ mất hao mòn thấy rõ, chỉ năm nay 
2008 thôi mà nhà đèn bị đứt bóng đến hai cái đèn là 
anh VQ Sáng và ông NV Sáng… Điện với đèn mà 
nay đứt bóng không còn “sáng” nữa kể như tối thui 
rồi, do thế mà tụi tôi cứ cố với gắng còn chút hơi 
sức (tuy nay đã thấy cạn kiệt) oải quá rồi, cho nên 
gặp bạn, gặp các đại sư huynh phụ là niềm vui 
chính vì cứ lo năm tới có còn dịp gặp lại hay lại 
chính mình sẽ tịch (hay tịt) cũng nên, nên cũng 
mong đây cũng là tâm lý chung của các thân hữu 
trên đà xuống dốc… 

Xin mạo muội kể vài chuyện tào lao mà tôi 
được tiếp cận về văn hóa chữ nghĩa rối bời bời của 
nền văn minh VN thời hiện tại ở quê nhà … Năm 
nay tháng 4/2008 tôi có về quê tỉnh Vĩnh long và có 
mượn xe gắn máy rán qua xem Nhựt xây cầu Cần 
thơ và đã chứng kiến công trường … Học trò sinh 
viên đại học ở VN ngày nay đều phải kêu trời 
không thấu vì chữ nghĩa VN qua bộ Giáo dục lại 
còn thêm Đào tạo nữa nhưng tâm trạng chung đều 
ngậm cay nuốt đắng vì các sách giáo khoa của nhà 
nườc và các văn tự mới ngày càng kinh khiếp … áp 
dụng chữ nghĩa vào sự thật ở đời đều tréo ngoe 
cẳng ngỗng, nếu sinh viên học sinh truy cập vào 
điện toán dùng ngôn ngữ của bộ Giáo dục vào thì 
không sao truy cập và liên lạc được vì ngôn từ chỉ 
có ở VN mà thế gian này không đâu có được, từ 
danh xưng quốc gia địa danh địa chỉ ở ngoại quốc 
không phải là ở VN, tỉ như chữ tên thành phố 
“Niêu-o-ót” (New York) hay “Ma-sơ-cơ-va” 
(Moscow) đố tìm được trên máy và vô cùng phức 
tạp, đại loại như vậy cho nên ngày nay các lớp trẻ 
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muốn tiến thân trên đường học vấn hay điện toán là 
hè nhau học Anh văn, nên đám trẻ hay già ở VN mà 
lỡ say mê internet là y như rằng phải trau dồi Anh 
văn … 

Xin lạm bàn thêm vài cái văn hóa mới ở VN 
như hiện nay. Từ khi xuống máy bay làm thủ tục 
“đầu tiên” để thoát ra phi trường, ra thuê taxi về nhà 
cho oai thì đảo mắt nhìn thành phố Sài gòn sẽ thấy 
vô vàn thay đổi, tuy các biểu ngữ (mà nay họ gọi là 
băng-rôn có lẽ từ chữ Tây là banderolle) thì thấy 
san sát các bảng đỏ viết chữ tại các đầu hẻm mọi 
nơi đều rặt một nghĩa là huyện, phường, khu phố, 

… đều cò kèm chữ “văn hóa” nhưng tôi cũng lượm 
được cái bài viết về văn hóa từ Hà nội vào Nam … 
biết bao chữ nghĩa mà có đọc là y như phải có 
thông dịch từ tiếng Việt qua tiếng quốc ngữ kèm 
theo giải thích rối lại rối hơn… Ngày nay đâu đâu 
cũng đầy quán nhậu, mà họ bảo là văn hóa nhậu, rồi 
có cả làng: làng nhậu, làng nướng, làng thịt cầy,… 
thấy phát bịnh luôn, nếu cứ cố gắng để hiểu các chữ 
nghĩa đó thì thú thật tôi xin thua to…  

Nhiều Thân Hữu 

        
Ghi nhận: Ngoài các thân hữu có thư được trích trên đây, hoặc có góp công sức trong các tiết mục khác về bài vở, tin tức, hình 
ảnh,…còn có một số đông các thân hữu khác đã có liên lạc về Ban phụ trách sinh hoạt THĐL bằng thiệp, thư, phiếu đổi địa chỉ, vi 
thư, điện thoại, chi phiếu đóng góp, ... Thành thật cám ơn các thân hữu và xin ghi nhận dưới đây: 

Vương Văn An (CA), Lê Văn Bảy (Toronto, Canada), Trần Văn Bảy (MN), Phan Lạc Cảnh (Brisbane, Australia), Hoàng Mạnh Cần 
(Montreal, Canada), Lê Minh Châu (TX), Nguyễn Đức Chí (MD), Nguyễn Sĩ Chính (CA), Nguyễn Thạch Cường (TX), Nguyễn Văn 
Dậu (CA), Nguyễn Văn Di (VA), Trần Văn Đạt (Fredericton, Canada), Ngô Duy Đức (WA), Trần Háo Đức (PA), Trần Kim Em (CA), 
Bà Nguyễn Xuân Giễm (OH), Lê Hồng Hải (Montreal, Canada), Nguyễn Thị Kiều Hạnh (HI), Nguyễn Thị Hoa (OR), Nguyễn Thị 
Huyền Hoa (Brisbane, Australia), Nguyễn Văn Hoa (ND), Ngô Đức Huấn (NJ), Lê Công Huấn (NJ), Nguyễn Khắc Huề (AZ), Đặng 
Ngọc Hùng (Brisbane, Australia), Hoàng Thế Hùng (VA), Lê Hùng (CA), Nguyễn Giụ Hùng (CA), Nguyễn Tấn Hương (OR), 
Nguyễn Thị Song Hương (Melbourne, Australia), Nguyễn Quang Hưởng (CA), Vũ Ngọc Khánh (CA), Võ Ngọc Khôi (Edmonton, 
Canada), Võ Thị Kích (WA), Đinh Viết Lễ (TX), Nguyễn Khắc Mão (FL), Lư Khải Minh (CA), Nguyễn Hữu Minh (CA), Trần Văn 
Minh [Sương Lam] (OR), Lê Trọng Mưu (TX), Đoàn Thị Phương Nam (TX), Mạch Bỉnh Nam (PA), Ôn Tố Nga (Halifax, Canada), 
Trần Ngầu [& Hoàng Phương] (IL), Nguyễn Thạch Ngọc (Melbourne, Australia), Trần Thị Nguyệt [TC] (WA), Hồ Tấn Phát (OR), 
Trần Văn Phúc [& NT Cúc] (VA), Nguyễn Thị Lan Phương (MA), Lê Minh Quân (CA), Đinh Văn Quí (Brisbane, Australia), Châu 
Hồng Quyền (CA), Nguyễn Sáu (CA), Nguyễn Khắc Tâm [& PTN Sương] (Toronto, Canada), Ủ Văn Tạo (Melbourne, Australia), 
Võ Văn Thanh (VA), Huỳnh Văn Thiết [& TTT Vân] (Canberra, Australia), Nguyễn Xuân Thu (Creteil, France),  Hoàng Gia Thụy 
(CA), Trương Sỹ Thực (Montreal, Canada), Nguyễn Huy Tiên [& NM Hòa] (CA), Bùi Thọ Tiếng (TX), Trần Trung Tính (CA), 
Nguyễn Văn Toại (MD), Đinh Văn Trai (LA), Nguyễn Thái Trung (NC), Lê Mạnh Trùy (Yokohama, Japan), Lâm Dân Trường 
(Liège, Belgium), Nguyễn Xuân Trường (TX), Đỗ Văn Tùng (Victoria, Canada), Lê Tấn Tuyển (VA), Nguyễn Bạch Tuyết (CA), 
Nguyễn Hàn Tý (CA), Tôn Thất Uẩn (London, England), Võ Trung Viên (OR), Đặng Phùng Viễn (Vancouver, Canada). 

Trong VN:  Nguyễn Mậu Bàng, Nguyễn Thị Hồng Cẩn, Bà Cung Tất Cường, Phan Thị Huê, Nguyễn Tấn Huỳnh, Nguyễn Thị 
Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Phúc, Nguyễn Văn Nam Sơn, Nguyễn Văn Tám [NT Tốt], Vĩnh Trưng. 

 

Ai đáng được về hưu
Các bộ phận trong cơ thể cùng hội họp để xét xem ai xứng đáng được về hưu đầu tiên.  
Não lên tiếng:  
- Trong bao năm qua tôi phải vất vả điều khiển các anh. Bây giờ thì mệt mỏi quá rồi, tôi phải về hưu 

thôi!  
Tim liền gạt phắt:  
- Lão thì làm được cái trò trống gì? Tôi phải liên tục co bóp để nuôi các ông suốt bao lâu thì sao, 

tôi mới đáng được về hưu chứ! 
Lúc đó, có một giọng nói mệt mỏi từ phía dưới cất lên:  
- Chỉ có mỗi tôi là đáng được về hưu thôi.  
Cả não và tim cùng hùng hổ quát:  
- Thằng nào vừa nói đấy, đứng lên cho ông xem mặt nào!  
- Ông mà đứng dậy được thì đã không phải xin về hưu! 
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