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Chuyeän tình hoïc troø
Bài của Thảo Nguyễn & HTN

Hàn quốc, một nước Á châu, một người bạn
láng giềng của Việt nam chúng ta, hiện nay là một
quốc gia đang phát triển và phồn thịnh về kinh tế,
xã hội… Có lẽ ai ai trong gia đình Việt nam chúng
ta đều có một vài vật dụng, đồ dùng trong nhà bếp,
tủ lạnh, lò điện, máy rửa chén, mang nhãn hiệu
Samsung, phòng khách xài ti-vi, máy móc DVD,
máy giặt, máy sấy cũng hiệu Samsung, ra đường sử
dụng xe hơi hiệu Huyndai, v.v…

Nhưng đặc biệt nhất, xứ Đại Hàn đang phát
triển đứng hàng đầu, hơn cả nước Nhật bản về
ngành sản xuất phim ảnh, nhất là phim bộ, chiếu
hàng ngày trên đài truyền hình, để rồi sau đó cho ra
DVD, bán ra cho khán giả mua về để mỗi đêm xúm
nhau xem cho tới khuya lơ khuya lắc, rồi sáng thức
dậy không còn sức lực để đi làm việc nữa. Chúng ta
cũng không ngạc nhiên khi thấy phim bộ Đại Hàn
thành công từ mười mấy năm nay, không phải chỉ
riêng người Việt nam chúng ta xem thôi, mà hầu hết
tất cả các nước lân cận như Mã lai, Phi luật tân,
Thái lan,… đều say mê xem phim Đại Hàn, vì
phong tục, tập quán, đời sống gia đình, cha mẹ, anh
em, tình cảm vợ chồng, con cái, rất giống chúng ta,
nên người Việt nam chúng ta chấp nhận rất dễ dàng.
Đặc biệt nhất Đại Hàn sản xuất những bộ phim tình
cảm thời tuổi trẻ như “Chuyện tình Paris, Chuyện
tình Harvard, Chuyện tình Prague,…” trong phim
chẳng những nữ tài tử khóc sướt mướt, mà tài tử
nam cũng tràn đầy nước mắt làm cho người xem
cũng khóc ướt cả mấy tờ khăn giấy... Bây giờ Việt
nam cũng đang sản xuất hàng trăm phim bộ không
thua gì người bạn láng giềng của chúng ta.

Đại Hàn có những chuyện tình lãng mạn, Việt
nam chúng ta cũng có rất nhiều chuyện tình học trò,
những chuyện tình thời tuổi trẻ cũng lãng mạn, tha
thiết, nhưng rất trong sáng như tờ giấy trắng học
trò, êm đềm và ướt át như giọt sương mai buổi sáng
của thành phố mù sương Đà lạt.

Hoàng và Anh Tuấn mới học lớp đệ nhị. Anh
Tuấn đã rời trường Yersin Đà lạt vì tội đánh nhau,
bị đuổi ra khỏi trường, phải về Sài gòn học. Còn
Hoàng sau 3 tháng nội trú, bị bệnh nên cũng xin trở
về Sài gòn. Thiệt tình năm đó không hiểu tại sao
không còn môt đứa bạn thân nào còn ở nội trú hết

nên Hoàng viện cớ là Đà lạt lạnh quá nên bị sưng
phổi, xin ông bà già cho về Sài gòn học.

Anh Tuấn và Bảo Châu là một cặp uyên ương
yêu nhau một cách say đắm đã từ một năm nay. Bảo
Châu học nội trú ở Couvent des Oiseaux Đà lạt
(trường Bà Phước). Mỗi tuần được mấy Bà Phước
cho đi dạo chơi ở chợ 2 tiếng đồng hồ chiều chủ
nhật.

Sàigòn, một đêm thứ bảy nóng bức, phòng trà
Tự do lúc 9 giờ tối.

- Hoàng ơi. Hai đêm rồi tao không ngủ được.
Lúc nào cũng nghĩ tới Bảo Châu. Sao tao nhớ nó
quá mày ơi! Ngày mai mày lên Đà lạt với tao
không? Sáng đi chiều về.

- Thôi đi cha! Rán tối nay ngủ đi, tao thấy
mày hút thuốc nhiều quá mà ăn rất ít rất có hại cho
sức khỏe. Tao biết mày nhớ Bảo Châu nhưng không
dám hỏi mày sợ làm cho mày nhớ nó thêm.

- Mày nghĩ nếu sáng đi chiều về tụi mình mệt
phải không?

- Chuyến xe đò Minh Trung bắt đầu chạy lúc
8 giờ sáng, lên tới Đà lạt là 2 giờ chiều. Bảo Châu
nó ra chợ đi chơi từ 2 giờ tới 4 giờ. Mình đâu còn
xe trở về nữa. Chuyến xe Đà lạt – Sàigòn trở về là 2
giờ chiều, mày không nhớ sao? Mà nếu có gặp Bảo
Châu, tụi bây cũng chỉ gặp nhau được có 2 tiếng
đồng hồ mà thôi.

- Hai tiếng còn hơn không có gì hết mậy!

- Thôi được, sáng mai mình đi nhưng thứ hai
phải “cúp cua” nghỉ học. Rán đừng để ông bà già
biết là hai đứa bị cạo đầu.

- Nếu vậy mình đi liền ngay bây giờ.

- Nói chuyện điên nữa! Đi bằng cái gì?

- Đi xe!

- Xe nào chạy? Gần 10 giờ đêm rồi mà
đường Sài gòn – Đà lạt đầy Việt cộng, đâu có ai
dám đi đêm.

- Lấy xe ông già tao đi!
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- Thôi mày ơi! Mày rủ tao ăn cắp xe ông già
mày phải không? Mà ai lái? Tao với mày đâu có
bằng lái xe.

- Tao lái! Chừng nào tao mệt mày lái tiếp.
Tụi mình chạy xe rành mà mày sợ gì. Đi về liền, 10
giờ rồi, chắc ông bà già tao đã ngủ, mình lấy xe dễ
hơn.

Tại môt biệt thự lớn đường Hiền Vương, 10
giờ 30 đêm.

Anh Tuấn và Hoàng phải đẩy ngược đít xe của
ông già Anh Tuấn từ garage ra vì không có chìa
khóa xe. Sân trải đá trứng ngỗng nên phải rất thận
trọng, sợ ông bà già nghe thấy. Hai thằng thanh
niên ốm tong teo đẩy ngược một chiếc xe Huê kỳ to
chần dần dài hơn 3 thước, hì hục vừa thở hào hển,
vừa ì ạch đẩy chiếc xe từ từ lăn bánh.

Ra tới đường lộ.

- Rồi, cho tao nghỉ một chút đi mày. Khát
nước quá.

- Để tao câu dây điện xe,mình ghé Tân định
uống gì rồi đi.

- Tao đâu có ngờ là xe nầy nặng dữ thần vậy.

Anh Tuấn câu dây điện xe, xe nổ máy.

- Ê, mày học câu điện xe từ hồi nào vậy?

- Chú tài xế dạy tao đó. Tao ăn cắp xe ông
già tao hoài. Chìa khóa xe chỉ có chú tài xế và ông
già tao có mà thôi.

Anh Tuấn sang số, xe lăn bánh.

- Chết cha! Xe khóa cổ máy đâu chạy được.

- Chắc là số trời! Thôi trả xe lại vô garage,
sáng mai mình đi mày ơi.

- Lấy xe bà già tao đi.
- Anh Tuấn, mày là ông tổ, mày làm tao điên

đầu luôn.

- Xe bà già thì tao biết chìa khoá để đâu,
mình không cần đẩy. Chỉ “đề” chậm chậm thì
không nghe gì hết.

Anh Tuấn và Hoàng lai đẩy xe lớn vô garage.
Anh Tuấn leo máng xối lên lầu vô phòng bà già ăn
cắp chìa khóa xe. Lần nầy, vừa đề máy thì xe chạy,
không có gì cản trở hết. Cả hai thằng ghé Tân định
uống nước mía và nhắm đường lên Đà lạt.

Xe chạy đến cầu Bình lợi.

- Ê, sao mà lính đông quá mậy?

- Chắc có chuyện gì đó, hỏi thử coi?

- Chú ơi, có chuyện gì mà sao kẹt quá vậy?

- Việt cộng mới giựt mìn, cầu Bình lợi sập
rồi. Công binh đang làm cầu nổi. Xe của ông lớn
quá không qua được đâu. Hiện giờ chỉ có xe máy
dầu, xe gắn máy là qua được thôi. Trở đầu lại đi.

Anh Tuấn và Hoàng không nói một câu, một
nỗi buồn nặng nề đè lên trên trái tim của hai đứa trẻ
và không biết bằng cách nào xe đã trở về Hiền
Vương.

- Lấy xe mô-tô đi mày!

- Anh Tuấn, bây giờ gần 12 giờ khuya rồi,
mình làm sao mà lấy mô-tô lên Đà lạt được.

- Hoàng, tao với mày còn hơn anh em. Tao
nhớ Bảo Châu quá. Tao năn nỉ mày đi với tao, sau
nầy mầy muốn gì tao cũng chìu mày hết.

Đường đêm chạy bằng mô-tô Sài gòn – Đà lạt
sao xa xôi đến thế. Gió lạnh buốt. Ngoài khúc
đường nhựa trước mặt không thấy gì hơn qua 50
mét. Việt cộng đâu? Ai còn sợ ai? Đèo Bảo lộc, rồi
đèo Prenn. Chợ Đà lạt chìm trong sương mù. Anh
Tuấn và Hoàng lạnh cóng, mặt mũi xanh lè, run lập
cập... Nhưng đến 8 giờ sáng cũng tới nơi.

- Đi kiếm mì ăn mày. Cho đỡ lạnh!

- Mệt quá! Ăn xong rồi mình ra sân cỏ nằm
ngủ để 2 giờ gặp Bảo Châu.

- Nên kiếm mua ít dầu “cù là”, chút xíu mình
xoa cho nóng người, nếu không mình dễ bệnh chết.

Sau hai tô mì và một giấc ngủ tại đồi thông,
Anh Tuấn và Hoàng lần mò trở vô chợ Đà lạt. Đứng
ở góc tiệm Vĩnh Chấn, hai đứa ăn bò bía để đợi Bảo
Châu đến. Thời gian trôi qua môt cách quá chậm
chạp.

- Ê, tụi nó lên kìa.

- Chà, bữa nay sao thấy tới bốn, năm Bà
Phước lận mầy.

- Ờ, có bữa ít, bữa nhiều. Tao cũng không
hiểu tại sao.

- Mày thấy Bảo Châu không?

- Áo đỏ đó! Tao thấy từ xa.

Đến đây, đố các anh chị muốn biết câu chuyện
tình thời học trò sẽ đi đến đâu. Có lẽ các anh chị
muốn biết diễn tiến sẽ xảy ra như thế nào phải
không?
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Anh Tuấn và Bảo Châu chỉ nhìn nhau vài phút
mà thôi, vì Bảo Châu bị mấy bà Phước đi kèm,
không được phép nói chuyện với ai hết.

Anh Tuấn nhìn theo đám nữ sinh đi cùng với
mấy Bà Phước khuất bóng đi vào trong chợ, tiu
nghĩu cùng Hoàng lấy xe mô-tô chạy trở về Sài gòn.

Các anh chị thấy không? Bọn Yersin say đắm
đến vậy đó. Và trái với câu “Tình chỉ đẹp khi còn
dang dở”, Anh Tuấn và Bảo Châu nên duyên vợ
chồng...

Thảo Nguyễn và HTN
(19-09-2010)


