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Trịnh Gia Mỹ
Chưa năm nào gia đình tôi có nhiều khách như

năm này. Hết đám khách ở xa đến, lại những nhóm
bạn từ nơi khác về. Ngôi nhà vốn yên tĩnh lại tràn
ngập những tiếng cười nói huyên thuyên, ồn ào như
chợ vỡ. Tôi hồn nhiên sống. Tôi vui vẻ sống. Tôi tất
bật với những sinh hoạt và hình ảnh của tháng ngày
tuổi trẻ rong chơi. Thuở Sài gòn chưa chịu những
mất mát, buồn đau.

Cũng chưa năm nào tôi cảm thấy nôn nao,
hứng khởi để đi họp Đại hội Điện lực như năm này.
Tôi có cái tật không bao giờ biết lo xa, cứ đợi nước
tới chân rồi mới nhảy. Nhưng kỳ này, tôi đã chuẩn
bị đi Miami từ năm ngoái, trên chuyến xe bus cùng
với đông đảo những bạn bè cũ họp Đại hội ở miền
Đông. Khi nghe tiếng chị Hà Như Nga dè dặt chấp
thuận đề nghị tổ chức Đại hội ở Miami, tôi nghĩ
bụng, đi, có bận cách gì cũng phải đi. Có gì khó
hiểu đâu, là vì năm này tôi sẽ có dịp gặp lại chị Nga
tại nhà của chị mà sau mấy mươi năm xa cách, tôi
cứ luôn hứa hẹn nhưng chưa có dịp thực hiện. Lại
nữa, hai người Cô của tôi, một ở Anh và một ở
Canada, lần đầu tiên cũng sẽ cùng tham dự với
chúng tôi trên chuyến hải hành coi bộ sẽ hứa hẹn
nhiều điều lý thú.

Sự chuẩn bị tương đối sớm tưởng dễ dàng
nhưng cũng gặp vài sự trở ngại. Cuối cùng, ngày
đợi chờ nào rồi cũng đến, chúng tôi hồ hởi lên phi
trường LAX. Chuyến bay của hãng hàng không
American Airline bay một mạch năm tiếng đồng hồ
đáp xuống phi trường Miami nhẹ tênh. Bước ra
quầy lấy hành lý, trời tối đen. Tôi gọi phone cho
anh NT Dũng, chỉ có tiếng điện thoại reng. Tôi gọi
anh NC Thuần, chẳng thấy trả lời. Tôi gọi anh LM
Quân, không động tịnh. Tôi gọi anh NV Dậu, cũng
chẳng thấy hồi âm. Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 11 giờ
khuya, thôi đành tắt máy và đi kiếm shuttle về
khách sạn.

Vì đã quen dậy sớm nên tôi thức giấc lúc mặt
trời còn lờ mờ tối. Nghe có tiếng phòng bên lịch
kịch. Tôi gọi Chúc dậy sửa soạn rồi đi xuống phòng
ăn. Vừa ra khỏi thang máy, có một cặp vợ chồng
(thấy quen quen) đi tới, ông chồng chỉ thẳng vào
tôi, nè, người mà Mẹ ái mộ đó! Tôi hoảng hồn,

chưa kịp nói gì thì người vợ tiếp: bài nào của chị
tôi cũng có đọc hết! Tôi cười cười, cũng chưa biết
nói gì thì hai người đã chui vô thang máy: thôi chút
nữa gặp, rồi mất tiêu. Gì vậy cà? Tôi đứng có hơi
“thẫn thờ” một chút, mà nếu nói theo ngôn ngữ của
nhà văn Duyên Anh thì… tôi cảm thấy “sướng rên
mé đìu hiu” ghê nơi! Qua cơn mê, tôi mới chợt nhớ
ra, à, đó là anh Đinh Văn Quí, hồi trước là Phụ tá
Giám đốc Khu Miền Đông ở dưới lầu Nha Trang bị
mà thỉnh thoảng tôi có gặp. Còn chị thì hôm nay tôi
mới gặp lần đầu. Sáng ra ngõ được khen nha, tôi
cảm thấy phấn khởi hơn, thân hữu Điện lực mình
lúc nào cũng dễ thương!

Phòng ăn đầy đủ những khuôn mặt thân quen
mà tôi đã có đọc trên danh sách những người tham
dự của anh Thuần. Khỏi cần phải nói, những cái bắt
tay thân tình, những ánh mắt liếc qua trìu mến,
những lời thăm hỏi ngắn ngủi nhưng đầy những ân
tình. Dĩa bánh breakfast vỏn vẹn chỉ vài cái mà ăn
hoài không hết. Đang ăn, cảm thấy có người vừa đi
đến, quay qua, nhận ra anh HG Thụy, tôi reo lên để
chào: a, anh Thụy, nhưng anh vội vàng đưa tay ra
chận tôi: chị đừng có hỏi tôi tại sao đấy nhé! Không
biết sao anh nói như vậy, nhưng tôi vẫn làm bộ tỉnh
bơ cho oai: Tôi biết rồi, hỏi chi. Anh Thụy nhìn tôi
ngạc nhiên (không biết anh có phục tôi không?) rồi
giải thích: sáng nay ai gặp tôi cũng hỏi bộ râu của
tôi đâu? Chỉ mình chị là chưa hỏi. À, giờ thì tôi mới
nhớ ra là năm ngoái anh có chòm râu dài, mà năm
nay thì đã “mày râu nhẵn nhụi” rồi, (tuy áo quần lúc
nào cũng bảnh bao). Hèn gì lúc nãy tôi chưa biết
mà anh đã vội vàng khai trước rồi!

Xong phần ăn uống buổi sáng, mọi người kéo
nhau đi thăm hai vườn trái cây của bạn chị Nga.
Lên xe bus, những người đến trước kể chuyện ngày
hôm qua đi thăm vùng đầm lầy Everglades, người
thì: được tắm một trận mưa ngon lành đã quá trời.
Người thì: mặc dù có mặc áo mưa nhưng mà vẫn
ướt nhem ướt nhẹp từ ngoài vào trong, không chừa
chỗ nào. Người thì: mưa tạt vào mặt tối tăm mặt
mũi, chỉ lo ôm sát cái máy hình cho nó khỏi bị ướt
chứ còn không chụp được tấm hình nào hết ráo!
Người thì suýt soa được hưởng trận mưa nhớ đời
hôm qua! Người thì: sau trận mưa bảo lớn hết biết,
xong được vô tiệm Nhật all you can eat ăn một
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bụng ngon như chưa bao giờ được ăn ngon như
thế! Người thì: mấy người nào hôm qua không đi là
hên đó, mưa quá có thấy trời đất gì đâu, chỉ thấy có
mưa thôi, mà mưa thì ở đâu lại chẳng giống nhau!
Người thì than van: mục đích đi tới đây là để coi cá
sấu, mà mưa quá làm mấy con cá sấu nó lặn mất
tiêu hết, không có dịp coi! Nhưng lại có tiếng phản
đối liền lập tức: Trời, còn muốn coi cá sấu nữa chi
cha nội, cá sấu trên bờ hằng hà sa số rồi đây nè!
Người thì chỉ ngồi cười cười nhìn trời ngó đất như
Lão Tử! Riêng hai chuyến xe thì vẫn nhịp nhàng lăn
bánh, chẳng màng đến chuyện thế sự.

Trời Florida nóng và nắng! Không ai còn nhớ
ngày hôm qua, nơi đây vừa trải qua một cơn mưa
vũ bão. Hai vườn cây của bạn chị Nga được phái
đoàn Điện lực chiếu cố tận tình. Những tiếng cười
nói, đùa giỡn như con nít đầy ắp cả không gian.
Khung cảnh gợi đến những vườn trái cây Bình
dương xa xưa.
Tiếc là mùa
Vải vừa hết,
còn Xoài thì
lưa thưa và
Mãng Cầu thì
vừa có trái.
Anh Chính
chìu khách và
trả lời những
câu hỏi một
cách tận tình.
Anh dùng sức
rung mạnh
những cây Sa-
Bô-Chê làm
rụng những
trái chín, mọi người thay phiên nhau mà nhặt. Sau
đó, xe bus đưa phái đoàn đến một vườn cây của bạn
chị Nga nữa, đó là vườn nhãn nhà anh chị Điệp.
Như đã hẹn, cánh cửa rào chính được mở ra để chào
đón hai xe bus của phái đoàn Điện lực. Những cây
nhãn oằn sai, nặng trĩu trái. Những thác nước róc
rách, những bờ cỏ xanh mướt chạy dài. Chị Nga đã
sửa soạn sẵn những chai nước ướp lạnh, những ổ
bánh mì thịt, những cái bánh ngọt tuyệt vời. Dĩ
nhiên những trái nhãn cây nhà lá vườn cũng không
thể thiếu trong buổi ăn trưa này. Ai nấy đều no nê
với một bữa ăn đầy hương vị quê hương. Sau đó,
mọi người kéo nhau ra trước cửa nhà anh chị Điệp
chụp hình lưu niệm trước khi về lại khách sạn để
chuẩn bị cho buổi tiệc tái ngộ vào buổi tối.

Căn phòng tiếp tân của nhà hàng tràn ngập
tiếng nói cười cố hữu. Những tà áo dài Việt nam, áo
đầm, áo dạ hội lộng lẫy, thướt tha. Đằng này một
nhóm. Đằng kia một nhóm. Đằng này gọi nhau.
Đàng kia ới nhau. Máy chụp hình thi đua làm việc.
Mấy người cầm máy hình tha hồ bấm. Mấy người
không có máy hình tha hồ chạy chỗ này, chạy chỗ
kia để nhập bọn. Mấy người ngồi cái bàn ngay cửa
vào thì tha hồ… thu tiền. Người đưa bảng tên,
người đưa quà lưu niệm. Chị trưởng ban tổ chức
HN Nga ưu ái tặng cho mỗi gia đình tham dự một
cái xách tay đi chợ (chắc chị đoán thế nào mọi
người cũng cần giỏ để mua trái cây đây!)

Giờ khai mạc, trưởng ban tổ chức đọc một bài
diễn văn ngắn nhưng đầy ắp ân tình. Thân hữu NC
Thuần với trí nhớ siêu việt đã làm cái công việc mà
khó có người thay thế là giới thiệu từng người với
nhiều chi tiết cá nhân. Đặc biệt năm nay, chẳng biết
có phải là nhóm Thân hữu Điện lực của chúng ta đã
bắt đầu “ không còn trẻ nữa” hay sao mà anh Thuần
đã giới thiệu một danh sách gồm những thân hữu ở
lứa tuổi tám mươi, bảy mươi. Những người xướng
danh được yêu cầu đứng lên và được tán dương
bằng những tràng pháo tay khá nồng nhiệt, có người
còn được “mi” một cái nữa chứ! (sướng thấy mồ!)
Tuy nhiên, nếu có nhiều người mặt mày hớn hở
đứng lên trình diện bạn hữu, thì cũng có không ít
người mặt nhăn mày nhó làm lơ không đứng lên vì
“hồi giờ có ai biết tui nhiêu tuổi đâu nè, khi không
lại đi khai tuổi của người ta ra hà, kỳ ghê vậy đó!”
Ngoài ra, năm nay, cũng là năm mà thân hữu NT
Dũng gọi đùa là một năm họp mặt của những siêu
cường quốc Điện Lực Mỹ-Nga-Anh vì có tới hai
Mỹ (Nguyễn Xuân Mỹ, Trịnh Gia Mỹ),  hai Nga (Hà
Như Nga và Ôn Tố Nga) và một Anh (Phạm Thị
Anh). Và năm nay, cũng là năm mà tôi nhận thấy
những thân hữu ở Úc tham dự rất đông như anh chị
ĐV Quí, con và cháu, anh chị Huỳnh Văn Thiết,
anh chị Đặng Ngọc Hùng và anh chị Lâm Thiên
Hoa. Phần văn nghệ do thân hữu Hoàng Gia Thụy
đảm trách đã sửa soạn rất công phu với cả ngàn bài
hát, nhưng rất tiếc phần kỹ thuật bị trở ngại nên có
nhiều bài hát đã không thể hiện được một cách trọn
vẹn. Ngoài các giọng hát thường được nghe như
anh chị LM Châu, anh chị NV Di, chị VV An, chị
NC Thuần, anh HG Thụy, năm nay còn có thêm
những giọng ca mới như của chị Vũ Văn Tới, anh
ĐN Hùng, anh Trương Minh Viễn. Đặc biệt, điện
câu Huỳnh Nhân Hậu với giọng ca trầm ấm và cây
đàn Guitar vừa đàn vừa hát đã được toàn thể thân
hữu tán dương nhiệt liệt. Có nhiều lúc, để câu giờ
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cho anh Thụy chuẩn bị bài hát cho người kế tiếp,
anh Hậu đã đàn và hát một lúc liên tiếp đến mấy
bài.

Tuy là những tiếng hát cây nhà lá vườn nhưng
toàn thể hội trường đã được thưởng thức những bài
hát hay, vì nó đã được hát lên với tất cả tâm tình
của những người muốn dâng hiến và chia sẻ. Thêm
vào đó, ngoài cái bánh của khách sạn, ái nữ của chị
HN Nga cũng đã tự tay làm tặng Đại hội cái bánh
ngọt to lớn bằng hết cả tấm lòng của cháu. Cho nên,
tuy mười giờ đêm là đã hết giờ quy định của nhà
hàng, nhưng mọi người vẫn lưu luyến không muốn
chia tay dù rằng ngày hôm sau còn gặp gỡ nhau một
tuần lễ trong cuộc hải hành của du thuyền Royal
Caribbean.

Từ giã khách sạn Crowne Plaza, sáu mươi tám
người cùng chuyển sang du thuyền đã chờ sẵn
ngoài khơi bờ biển Miami. Sau khi làm một thủ tục
ngắn để lên tầu và đợi hành lý cá nhân được đưa về
phòng, dù không đói, mọi người không hẹn mà ai
cũng kéo nhau lên tầng ăn của tầu để ăm trưa trước
khi tầu rời bến. Thức ăn ê hề, gió biển mát rượi,
lòng người phơi phới… cho nên gương mặt người
nào cũng thấy vui tươi.

Ở tầu, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, lúc
nào cũng ăn, mặc dù biết là về nhà thế nào cũng
phải tập thể thao “hộc xì dầu” để mà trả lại những
ký thịt đã tăng. Biết thì biết vậy, nhưng cãi ai thì cãi
hăng lắm chứ còn mà cãi cái bao tử của mình thì
khó vô cùng. Nó thông minh lắm. Nó có cả đống lý
do để biện minh. Đừng lên lầu ăn thì thôi. Hễ mà
mò lên lầu mười một là không có cách gì để cưỡng
lại được tiếng gọi của cái bao tử. (Có lẽ biết ai cũng
có tánh ham ăn cho nên người ta đặt phòng ăn ở
tuốt trên lầu mười một, kế lầu tập thể dục.) Mà món
ăn trên tàu họ bầy biện đẹp vô cùng quý vị ơi! Món
nào cũng hấp dẫn lắm lận! Hàng hàng, lớp lớp

những món ngon. Cá ngon, thịt ngon, rau cải ngon,
soup ngon, sushi ngon, bánh ngon, trái cây ngon,…
món nào cũng ngon, cũng “dụ dỗ ” được con người
yếu đuối của mình hết. Người ta nhịn được dễ là vì
“món ngon không có bạn hiền.” Cu ki một mình thì
mới nhịn được, chứ còn đằng nầy, bạn bè mình
chung quanh đầy đủ như vầy, vui quá làm sao mà
nhịn nổi? Thôi, một liều ba bẩy cũng liều, tới luôn
Bác Tài! Cho nên hễ ở trong phòng thì thôi, chứ mà
xỏ dép đi xuống tầng thứ tư thì thế nào cũng gặp vài
“bạn ta” ngồi nhâm nhi cái bánh với ly cà phê (như
thuở xưa ngồi ở Thanh Thế bàn chuyện thiên hạ sự
vậy), thấy vui, nên… cầm lòng cũng hỏng đậu, bèn
tắp vô làm một ly cà phê (có đường). Còn hễ đến
tầng thứ năm thì những gian hàng bán Sale đầy dẫy.
Bạn ta có mặt cũng đầy dẫy. Nào rượu, nào ví tay,
nào đồng hồ, nào máy hình, nào nữ trang, nào quần
áo… ôi thôi, vô số! Dù đã được dặn dò trước khi đi
là đừng có mua quà cho ai hết, nhưng thấy món nào
cũng rẻ, cũng vừa túi tiền, cũng vừa cho người này,
cũng cần cho người nọ, rốt cuộc rồi cũng lôi một
mớ khệ nệ xách về… (Bây giờ mới thấy chị Nga có
tánh lo xa, cho mỗi người một cái túi xách là đúng
lắm!) Có lẽ thấy phe ta ăn uống hăng quá, phung
phí hăng quá cho nên bạn hiền Hồ Văn Phong đề
nghị mỗi buổi sáng đi ra hành lang để cùng nhau
bàn chuyện sức khỏe. Đúng là “Bác Phong” đã “gãi
đúng chỗ ngứa” của bạn mình. Ai ai cũng dơ tay
hưởng ứng. Thế là mỗi buổi sáng, Bác Phong lôi
được một số người chui ra khỏi giường sớm, mò
xuống hành lang lầu tư để nghe Bác Phong bàn về
chế độ dinh dưỡng, nói về việc chuẩn bị tinh thần
để sống và tập. Thỉnh thoảng, xen vào giữa lúc Bác
Phong nói, còn có phần phụ diễn thực hành của Chị
Phong làm cho mọi người dễ nhớ và cười vui thoải
mái, hả hê.

Cũng hên là tầu ghé lại ba đảo đẹp là St.
Maarten, Puerto Rico, và Labadee (Haiiti) cho mọi
người có dịp tắm biển, dạo phố và mua những đồ
thủ công địa phương lưu niệm. Nước biển xanh
thẳm, bao la làm cho lòng người mở rộng. Những
tiếng cười dòn. Những trò nghịch ngợm thơ trẻ. Lúc
này có nhiều thì giờ nhàn rỗi hơn, từng nhóm nhỏ tụ
tập riêng với nhau. Nhóm thì lo chụp hình. Nhóm
thì lo mua sắm. Nhóm thì đi ngoạn cảnh. Nhóm thì
ngồi đấu láo. Nhóm thì thực hành khí công của thân
hữu HV Phong. Nhóm thì học “Bát Đoạn Cẩm” do
anh LT Hoa chia sẻ. Nhóm thì tập những sự chuyển
động nhẹ với chị TH Đức, và những chuyện kể trên
xe cũng góp nhiều trận cười khoái chí làm quên hết
tháng ngày.



Trang 140 Số 30 / 2010 Bản Tin Thân Hữu Điện Lực

Cuộc vui nào rồi cũng qua. Buổi họp mặt nào
rồi cũng kết thúc… Đã biết “tiệc tàn như tiếng pha
lê vỡ. Gặp gỡ nhau rồi để biệt ly”, nhưng mà vẫn
thấy lòng bâng khuâng làm sao! Bảy ngày trên tầu
tưởng là lâu lắm nhưng rồi cũng xong một cái vèo.
Buổi sáng cuối cùng trên tầu, sau bữa điểm tâm vội
vã, mọi người thu xếp hành lý và nói với nhau
những lời chia tay. Những cái bắt tay bịn rịn.
Những lời hẹn hò gặp nhau… Ra khỏi phòng, nhìn
từng người bạn của mình đang bước trên những bậc
thang dẫn xuống tầng dưới, cảnh tượng hoang vắng
như Sài gòn những ngày âm u của Tết Mậu Thân
năm nào. Không còn những cái ghế đầy người của

quán cà phê “Thanh Thế” ấm áp. Không còn những
chiếc quầy tràn ngập những món hàng sale mời gọi.
Không còn những khuôn mặt vui tươi vây quanh tíu
ta tíu tít. Không còn cái không khí nhộn nhịp hưởng
thụ. Không còn gì cả, có còn chăng là những khuôn
mặt, những hình ảnh, những nụ cười làm ấm lòng
nhau mỗi khi nhớ lại. Mấy ngày qua tuy ngắn ngủi,
nhưng mỗi ngày với nhau là mỗi ngày chúng ta đã
có với nhau nhiều niềm vui.

Cám ơn những người bạn của tôi. Cám ơn tất
cả!

Trịnh Gia Mỹ


